
 

 

 
De schatten van Krakau! 
 
 
Beste reiziger, 
 
In 2025 worden er schitterende reizen aangeboden! In oktober een 6 daagse vlieg/busreis “De 
schatten van Krakau”. Deze reis zal ik persoonlijk begeleiden. 
 
De details van de tweede reis zijn als volgt: 
 5 daagse vlieg/busreis”De schatten van Krakau. 
 Vertrekdatum 7 oktober 2025. 
 Minimaal aantal passagiers: 18. 
 Opstapplaats: Grandcafé Bij ’t Ludger, Vierakker. 

Inbegrepen: 
 Transfer Vierakker-Eindhoven v.v. 
 Vlucht Eindhoven-Krakau v.v,. met KLM 
 1 stuk handbagage max.10 kg p.p. (handtas of kleine rugzak). 
 Deskundige chauffeur tevens reisleiding. 
 Excursies zoals omschreven (entreegelden niet inbegrepen). 
 5x ontbijt. 
 
Prijs: € 729,00 plus transfer € 75,00 totaal € 804,00 p.p. (toeslag 1 persoonskamer € 160,00).  

 
Niet inbegrepen en bij boeking reserveren: 

 Transfer luchthaven-hotel v.v.  
 Dagtocht Auschwitz € 45,00. 
 Dagtocht Wieliczka zoutmijn € 40,00. 
 Ruimbagage. 
 

Voor 18 personen is er gegarandeerd plaats. Graag aanmelden voor 20 februari 2025. 
 
Indien je anderen kent die interesse hebben dan gaarne deze mail doorsturen. 
 
Met vriendelijke groet, 

Hilde Hissink 
Specialist groepsreizen 

 
 0575 560 886  |   hilde@vxmobiel.nl 
 Hackforterweg 3, 7234 SE WICHMOND 
vxmobiel.nl  
 
 

 



De schatten van Krakau.
5-daagse vliegbusreis
vertrek 7 oktober 2025
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Krakau, het Florence van Oost-Europa. De voormalige hoofdstad van Polen is de mooiste historische stad van het land. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Krakau vrijwel helemaal gespaard gebleven, waardoor de architectonische schatten 
nog overal te bewonderen zijn. Krakau ontstond rond een natuurlijke heuvel, de Wawel. Een prachtig overblijfsel aan 
deze periode is de kathedraal op de heuvel.

Dinsdag 7 oktober: Krakau, ca. 20 km
Op de luchthaven staan de reisleider en de touringcar al klaar voor de transfer naar het hotel in het centrum van Krakau. Vanavond dineren we 
gezamenlijk en daarna heb je de gelegenheid om het nachtleven van Krakau te ontdekken.

Woensdag 8 oktober: Krakau met stadsgids
Onze eerste kennismaking met deze bijzondere stad  is samen met een Nederlandssprekende stadsgids. Jarenlang was Krakau het centrum van 
handel, kunst en bestuur. Je kunt genieten van prachtige bouwwerken in diverse stijlen. ‘s Middags heb je alle tijd om het centrum zelf te verkennen. 
Steek de voetgangersbrug naar Podgórdze over waar het verhaal van Schindler’s List zich afspeelde of ontdek de Lakenhal, het symbool voor de rijke 
handelstraditie van de stad. Een aanrader is om even ontspannen een drankje te doen op een van de boten in de rivier de Wisla of op het sfeervolle 
Rynek Glówny Marktplein, een van de grootste pleinen ter wereld. Vanavond kun je naar eigen wens dineren en genieten van de vele verschillende 
keukens die de stad rijk is. 

Donderdag 9 oktober: Auschwitz-Birkenau, ca. 145 km
Vandaag staat een indrukwekkende dag op het programma, we bezoeken namelijk Auschwitz. Barakken van het Poolse leger werden in 1940 door 
de Nazi’s omgebouwd tot het grootste vernietigingskamp in Europa. De poort van het kamp met de tekst ‘Arbeit macht Frei’ staat er nog. Meer dan 
4 miljoen mensen, waaronder 2,5 miljoen Joden, vonden hier een gruwelijke dood. In de barakken herdenken verschillende landen in tentoonstellin-
gen hun slachtoffers van het kamp (optioneel, € 45 p.p., incl. vervoer, entree en lokale gids, opgave en betaling bij boeking. Het is niet mogelijk om ter 
plaatse te besluiten Auschwitz alsnog te reserveren). Na terugkeer en bezinning kun je eventueel à la carte dineren in het restaurant van het hotel of 
dineren in een van de vele restaurants in de stad.

Vrijdag 10 oktober: Wieliczka zoutmijn en traditioneel Poolse avond
Na het ontbijt gaan we met de trein naar de 700 jaar oude zoutmijn van Wieliczka (excl. ca. € 40 p.p., opgave en betaling bij boeking. Het is niet mo-
gelijk om ter plaatse te besluiten Wieliczka alsnog te reserveren). Je ziet onderaardse gangen, gewelven en zelfs een complete in zout uitgehouwen 
kerk. De mijn is gebouwd in de 13e eeuw en bleef in werking tot 2007 als een van de oudst werkende zoutmijnen ter wereld. ‘s Middags keren we 
terug naar Krakau, waar je bijvoorbeeld een bezoek kunt brengen aan het Schindler museum. De voormalige fabriek van Schindler is hedendaags een 
uniek museum dat het verhaal vertelt van Krakau vanaf de jaren 1939 tot 1946. Vanavond is een speciale avond. We gaan namelijk naar Kazimierz, de 
Joodse wijk van Krakau. In de Brede straat krijgen we een diner geserveerd tijdens een optreden van muzikanten met typische oud Jiddische muziek. 
Een onvergetelijke avond.

Zaterdag 11 oktober: Nederland, ca. 20 km
We nemen afscheid van de historische stad Krakau en keren terug naar de luchthaven voor onze vlucht terug naar Nederland. 

DAGBESCHRIJVINGEN



DAGBESCHRIJVINGEN INCLUSIEF / PRIJSINFORMATIE

Bij ons inclusief
4 Vlucht van Eindhoven naar Krakau v.v. met gerenommeerde lucht-

vaartmaatschappij
4 Luchthaven belasting, brandstrofheffing en veiligheidstoeslag
4 1 Stuk handbagage van max. 10 kilo (max. 55 x 40 x 23 cm) en 1  

accessoire (bijv. een handtas of laptop) p.p.
4 Deskundige de Jong Intra reisleiding
4 Transfer van en naar de luchthaven van Krakau
4 4 Overnachtingen in Hotel Maximum in Krakau inclusief ontbijt en 

1x diner
4 1x Diner in de wijk Kazimierz in een typisch Pools restaurant met live 

muziek
4 Nederlandssprekende stadsgids in Krakau
4 Reserveringskosten, bijdrage Calamiteitenfonds en bijdrage SGR

Prijsinformatie
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Reiscode: ehkau01
5 dagen De schatten van Krakau
Vertrek dinsdag

Prijzen per persoon op basis van 2pk
Vertrekdata
oktober 7 729
Toeslagen (per persoon):
Toeslag eenpersoonskamer € 160.
Eventuele vluchtklasse toeslagen.
Transfer Vierakker-Eindhoven Airport v.v. € 75 p.p.
Exclusief optionele excursies/entrees
Min. aantal deelnemers: 25
Max. aantal deelnemers: 44


